We schrijven de 24e april 1933. Niets bijzonders zullen de meesten denken.
De leerlingen van de Gereformeerde Lagere School in Onstwedde weten
beter. Kijk maar eens naar hun feestelijke kleding, inclusief de oranje-
sjerpen. Wat er dan wel aan de hand is? Wel, 't is vandaag op de kop af
400 jaar geleden, dat Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands zoals
hij zo mooi heet in de geschiedenisboekjes, op de Dillenburg werd ge-
boren. En vanwege dit feestelijk herdenken en omdat de foto toch vol moet,
mogen zelfs de hele kleintjes, die nog niet eens naar school gaan, zich
bij de groep voegen. U ziet dan v.l.n.r. op de bovenste rij: G. Lukens, G.
Wind, J. Wind, J. de Groot, G. Wilts, G. Lukens, E. Huiting. Op de 2e rij van
boven: Meester D. A. Koebrugge, hoofd der school, juffrouw A. P. C. (Mee-
dendorp)-Huisman, F. Wind, G. Wind, G. Gelling, G. Kamphuis (het kleine
meisje er tussenin), W. Gelling, A. de Roos, G. Huiting, F. Huiting, meester
P. Boomker. 3e rij: K. Kruize, H. Kruize, net zichtbaar W. Wubs, B. Wubs,
meester W. Frouws, met op z’n schoot A. Kuiper, R. de Roos, H. de Roos,
W. de Roos, R. van der Heide en Jans Wind. Op de 4e rij: W. Wilts, J. Lu-
kens, Wilts (?), S. Wubs, H. Wubs, L. de Groot, (rechts van meester Frouws):
A. Bruining, L. de Roos, A. Bruining, H. de Roos, A. Wind. Onderste rij: F.
Lukens, S. Lukens, F. Lukens, O. Wilts, T. Wilts, S. Wilts, W. Wilts, J. P. Wilts,
H. Wilts, daarachter G. Wind, A. Wind.
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