We zijn nu in het Wold aangekomen en laten de Brink rechts liggen. Voor
het huis van Luud Heikens en z'n vrouw Tjaardina is het (bere)-druk! Geen
wonder. Heikens’ etalage met van die prachtige rijwielen verdient ook meer
dan gewone aandacht!

De plaatselijke jeugd ziet ons al aankomen. Gingen ze maar wat meer aan
de kant. Maar nee hoor, de jongeren van 1915 zijn al net zo nieuwsgierig
als de jeugd uit 1977!

Links zien we tussen het dichte gebladerte door het oude postkantoor (zie
bladz. 75). Later is daar de doorbraak naar de Roessinghlaan gekomen. Een
laan, die is genoemd naar Frederik Roessingh, die in de jaren 1845—1860
burgemeester en secretaris was van de gemeente Onstwedde.

We kunnen aan de toestand van de Brink van het Wold, waarvan we rechts
nog een gedeelte zien, wel nagaan dat het geen echte mandelige boeren-
brink meer is. Aardappelen werden op zo'n brink niet verbouwd. In 1865
had Harm Maarsingh de Brink van de boerschap gekocht en omstreeks
1900 deed deze ,het zaakje' over aan de familie Bruining.

Oudtijds liep vanaf deze Brink ook een weg naar ,,'t Sterenborg” en naar
de Hofte.
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