Op dit plaatje uit 1903 zien we rechts Hotel Wiechers waarvan de veranda
duidelijk te zien is. Tussen dit hotel en het bedrijf van Heikens stond een
pand dat eens bewoond werd door bakker Jansen. Deze was zeer goed
bevriend met ene Perdok, wat o.a. inhield dat ze samen wel eens een bor-
reltje dronken. Het gebeurt wel vaker dat mensen na zo’n borreltie dingen
zeggen die beter ongezegd hadden kunnen blijven. Zo moet Jansen ge-
zegd hebben dat de hele boel wat hem betrof wel in brand mocht vliegen.
En zowaar. ..... op zekere nacht klopte Jansen bij Perdok op het raam
met de mededeling: ,,Hai gait al heur!” Perdok snelde ,te hulp” met enige
emmers water, maar er was geen redden meer aan. Of kwam de brandweer
misschien te laat omdat de spuit nog bij de vorige brand stond?

Een broer van Jansen, die op de Wedderheide woonde kwam de dag véor
de brand lopende over de Holte naar Onstwedde. Een inwoner van Holte
sprak hem aan met de woorden: ,Wat ja al vroug bie 't pad Jansen". Jan-
sen antwoordde toen: ,,Joa man, mien bruier in Onstwedde is vannacht
't hoes opbrand!” Jansen had zich echter in de datum vergist, want pas de
volgende nacht kraaide de rode haan. ... ..
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