Via de boerschap Hofte en de Streekweg gaan we door naar de Onstwed-
der Holte. We willen nog even bij Lutjeboer op het tolhuis aan. . .... (Stille
knip! Ssssstl!)

Vlakbij de Hoéfte zien we links van de Wessinghuizerweg de vroegere wo-
ning van Everwijn Huiting, die daar op vrijdag 29 juli 1932 vermoord werd.
Dat heeft destijds indruk gemaakt! Een Brabander maakte er zelfs een ge-
dicht over!

,,O Gruwel ooit gehoord,
Een oude man vermoord,
Van bijna 80 jaar.
Vervloekt o moordenaar!!”

Onstwedder Holte vormt een kleine maar hechte gemeenschap, waarin
vele familiebanden de waarborg vormen voor een soepele verstandhouding.
Het centrum van veel aktiviteiten is toch wel de Christelijke Basisschool.
Op 10 december 1919 werd de schoolvereniging opgericht. De school zelf
dateert van augustus 1920. In 1976 werd zij grondig verbouwd en kreeg zij
tevens een naam: ,,De Ark’.

Op deze foto uit 1936 zien we de school in de oude toestand. Op het plein
zien we meester J. Dost (H.d.S.), meester Jan de Boer en een groep leer-
lingen.

De volgende heren waren achtereenvolgens hoofd van de Holter school:
H. Haagsma, M. Bus, M. Dijkstra, E. Jongstra, J. Dost, A. Knippers, H. Ha-
vinga, J. Harms en nu, anno 1977, W. T. van der Wal.
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